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     Voorganger: Ds. G. van Vliet 

     Organist: Mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

- God serieus nemen - 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 687:1, 2 en 3  Wij leven van de wind 

 

Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

 

Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 



dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

Bemoediging en Groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Gebed om ontferming met lied 1005:1 t/m 5 

 

    Allen: Zoekend naar licht hier in het duister,   

 zoeken wij U, waarheid en kracht. 

 Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

 schijn in de donkere nacht. 

 Christus, ons licht, 

 schijn door ons heen, schijn door het duister. 

 Christus, ons licht, 

 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Vrouwen: Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

  zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

  Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

  zo wordt uw stem gehoord. 

  Christus, ons licht, 

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Allen: Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 



Mannen: Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

 zoekend naar warmte zijn velen koud. 

 Maak ons een huis van levende stenen, 

 schuilplaats door U gebouwd. 

 Christus, ons licht, 

 schijn door ons heen, schijn door het duister. 

 Christus, ons licht, 

 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Allen:  Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

 voor zoveel leed, zoveel gemis. 

 Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

 totdat uw rijk hier is. 

 Christus, ons licht, 

 schijn door ons heen, schijn door het duister. 

 Christus, ons licht, 

 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Leefregel: Deut. 5:1, 5b-22a 

 

Lied: 834:1, 2 en 3  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 

 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

 

 



Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jak. 2:1-11 

 

Lied: Ps. 119:5 en 34 (NPB) 

 

Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij, 

zodat ik levenslang uw pad zal kiezen. 

Breng mij de schoonheid van uw wetten bij; 

laat mij ze nooit meer uit het oog verliezen. 

Ik ben niet thuis in deze maatschappij. 

Wat snak ik naar uw eerlijke adviezen! 

 

Stuur stap voor stap mijn voeten, dat doet goed. 

Bewaar mij voor de machten van het kwade. 

Verlicht mijn weg, wijs waar ik lopen moet, 

dan zal ik kiezen voor de juiste paden. 

Mijn tranen, HEER, huil ik in overvloed, 

omdat uw wet door velen wordt verraden. 

 

Schriftlezing: Jak. 2:12-19 

 

Lied: 992:1, 3 en 4  Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 



Verkondiging 

 

Lied: 345:1 en 2  Gij hebt uw woord gegeven 

 

Gij hebt uw woord gegeven 

nog voor ik U iets vroeg, 

dat is voor heel mijn leven, 

ja voor de dood genoeg. 

Uw woord is daad, o Vader, 

werd brood in de woestijn, 

werd mens en is mij nader 

dan wie mijn naasten zijn. 

 

Nu ik U heb gegeven 

mijn woord op deze dag, 

geef dat met heel mijn leven 

ik daarvoor instaan mag, 

dat ik het in mijn daden 

waarmaak aan iedereen. 

Maak zichtbaar uw genade 

door mij en om mij heen. 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

Lied: 370:1, 2 en 3  Vader, die woont in hemels licht 

 

Vader, die woont in hemels licht, – 

uw rijk geeft liefde een gezicht 

uw naam is waard de hoogste eer! 

Wij bidden om een ommekeer: 

wek doden op, maak armen rijk, 

laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

 

Uw wil geschiede, goede God, 

laat ons niet over aan ons lot, 

bewaar de aarde voor de dood 

en geef van dag tot dag ons brood. 

Vergeef als wij: laat uw geduld 

steeds groter zijn dan onze schuld. 



Leid ons niet in verzoeking, Heer, 

verlos ons, maak ons meer en meer 

tot mensen aan uw beeld gelijk – 

want U behoort het koninkrijk, 

de kracht, de hoogste heerlijkheid 

nu en in alle eeuwigheid. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede  

Stilte  

Onze Vader 

 

Collecte:    1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 418:2, 3 en 4   Niemand kan alleen 

 

Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 

 

Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 

dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 

 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 



uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen: 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 
 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, is opgenomen in het 

Scheperziekenhuis te Emmen  

- Dhr. R. Dogger, Kanaalweg, Schoonebeek, is ernstig ziek thuis en 

ondergaat kuren in het ziekenhuis. 

- Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat, is weer met kuren begonnen. 

 

Bidden voor elkaar vraagt ook om de ander je hand te reiken. Of om je 

luisterend oor. En daar komt geen einde aan, want de gebrokenheid 

van het leven dient zich elke keer weer aan. In de ziekte die zich 

openbaart. In de onderzoeken, de kuren, de pijn en het verdriet. In dat 

alles hebben we Gods liefde en kracht nodig. En weet dan, dat die er 

is, want – zegt Lied 916 – 

Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand, 

Waarmee Hij ons barmhartig omvat aan alle kant. 

 

Open inloop dinsdagmiddag 

Van 14.00 – 16.00 uur is de zijdeur van de kerk open om even binnen 

te lopen bij ds. Gerda van Vliet. Ik zit in de consistorie en zie uit naar 

uw komst! Koffie en thee staan klaar. Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: dhr. C. Flokstra. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. G. Kuper, Herendijk en 

Dhr. en Mevr. Dogger, Kanaalweg. 

 

 

Startzondag 22 september. 

Volgende week zondag is de startzondag van 

Kerken met Vaart in de Kruiskerk te Klazienaveen. 

Er komt voor de 22e geen nieuwsbrief. 

Gemeenteleden die de dienst in Klazienaveen willen bijwonen maar 

geen vervoer hebben kunnen zich opgeven bij de scriba Hilly 

Lanjouw. 

Zij zal dan voor vervoer zorgen. 



Het komende seizoen starten we met een 

gezamenlijke startzondag/startweekend. 

Zaterdag 21 september wordt er een 

gezamenlijke barbecue georganiseerd bij het 

Kruispunt op Erica. En op zondag 22 september een gezamenlijke 

kerkdienst in de Kruiskerk in Klazienaveen. Het jaarthema van de 

PKN is dit jaar: "Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk". 

We gaan proberen dit thema tijdens het startweekend terug te laten 

komen. 

MET ELKAAR barbecueën voor alle gemeenteleden van "Kerken 

met Vaart" 

 

De barbecue is op zaterdag 21 september tussen 16.30 uur en 20.00 

uur bij het Kruispunt op Erica. 

 

Deelname is gratis, een vrije gift stellen we wel op prijs. 

 

Wel willen we graag weten hoeveel personen er komen en wat u 

meeneemt, dit  i.v.m. de organisatie. Opgave graag voor 15 september 

2024. 

Omdat de barbecue dit jaar bij het Kruispunt op Erica is, regelen we 

vervoer voor degene die graag gehaald en thuisgebracht willen 

worden. Laat het ons weten, want we willen graag dat iedereen mee 

kan doen. 

Er komt t.z.t. een opgavenformulier in het voorportaal van de kerk te 

liggen waar u op kunt opgeven en aangeven wat u mee wilt nemen. 

Ook kunt u hierop aangeven of u vervoer nodig heeft.  

Of u kunt mailen of bellen met: 

Corenna Mennik 

e-mail: corennadehaan@hetnet.nl telefoon: 0621861427 

 

Bijeenkomst PCOB 

Op dinsdag 17 september wordt u uitgenodigd voor een ledenmiddag 

in het Aole Gemientehoes  Kerkeind 1 Schoonebeek. 

Aanvang 14.00 uur Andries Middelbos uit Gasselternijveen vertelt in 

het Drents over zijn eigen leven en over "Drentse gewoontes" Hij heeft 

een boek geschreven over zijn ervaringen als postbode met als titel 

"knooien in 't duuster". 

Namens bestuur PCOB Freek Ensink Tel 06-21431234 

mailto:corennadehaan@hetnet.nl


Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 20 september is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 29 september 

Voorganger:  Ds. F. Schipper. 

Organist: dhr. J. Westerbeek 

Collecten: 1. Diaconie  

   2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  
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